
 

 

 

Emiel is jarenlang actief geweest in het bestuur van onze vereniging. Tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering heeft hij afscheid genomen als voorzitter van ons bestuur.  

__________________________________________________________________________________ 

Interview met Emiel. 
Emiel, hoe lang ben jij voorzitter van het bestuur van de WVY geweest?  

Ik ben drie termijnen voorzitter geweest van de WVY, in totaal 9 jaar dus.  
En had jij daarvoor ook nog een andere rol in het bestuur?  

Ik ben 25 jaar geleden in het bestuur gestapt met toen nog voorzitter Ko Hannewijk. Ik werd toen 
benaderd door Jacob Moerland die me aangaf dat het bestuur nieuwe mensen nodig had. Ik heb daar 
direct ja op gezegd en werd toen algemeen lid van het bestuur met de taken hijskraan en 
zeilcommissie. Tijdens deze periode zijn er natuurlijk verschillende voorzitters geweest: Ko 
Hannewijk, Peter Polderman, Willem van Veen en André Verschuure. 
Uiteindelijk heb ik de voorzittershamer overgenomen en ben het bestuur gaan leiden. Als voorzitter 
was mijn rol voornamelijk meedenkend maar ik heb in die periode ook deel uit gemaakt van de 
Beheercommissie. (BHC) 
 

 25 jaar lid van het bestuur waarvan de laatste 9 jaar voorzitter. Het kan niet anders dan dat het een 
heel groot deel van je leven is geworden. Mis je het niet? 

In de eerste maanden heb ik het echt wel erg gemist. 
Maar nu inmiddels niet meer.  Ik heb het los kunnen laten.  
Het gebeurt nog wel regelmatig dat leden mij aanspreken over bepaalde zaken maar ik geef dan 
duidelijk aan dat als ze iets willen bespreken ze dit moeten doen bij het huidige bestuur.  
Dan zeg ik: ‘ joh, sorry,  als je iets wilt bespreken, dan moet je naar het huidige bestuur.’ 
Sommige leden geven ook wel aan dat toen ik in het bestuur zat dingen anders gingen. Dan geef ik 
aan: nieuwe mensen, nieuwe wensen. Maar leg je vraag maar bij het huidige bestuur neer. 
Was dat niet een grote omschakeling voor je? 

Toen ik net voorzitter af was vond ik het nog wel eens lastig om niet in te springen op zaken die leden 
aan mij vroegen. Nu lukt het me prima om de leden naar het huidige bestuur te verwijzen. 
 

Kan het huidige bestuur nog met vragen bij jou terecht?  
Ja hoor, ik krijg nog wel eens belletje, bijvoorbeeld over hoe het zit met de kraan of afspraken met de 
gemeente. Ik heb nog een hoop kennis in mijn hoofd zitten en heb nog de nodige papieren thuis 
liggen. Er liggen nu geen grote vraagstukken voor de WVY dus het zal ook niet nodig zijn dat ze me 
regelmatig moeten bellen. 
 

Kun jij aangeven hoeveel uur per week je bezig was met het besturen van de WVY?  
Ja, dat is een beetje periodeafhankelijk. 
Tijdens de zomervakantie was het altijd lekker rustig. Maar in het voorjaar, in de voorbereidingen tot 
aan de jaarvergadering, was het druk. Gemiddeld genomen zat ik wel op een acht uur per week.  
Als er crisissen waren, dan zat je soms wel twintig, dertig uur in de week. Het is even bellen naar dit, 
even bellen naar dat en dan loopt het gauw op. Er was altijd wel weer wat om te regelen. 
 

 

 

 



Waren er specifieke taken die je heel erg leuk vond?   

Nou, uiteindelijk toen ik begon met het WVY-bestuur, had ik eigenlijk drie doelstellingen/werkpunten. 
Het eerste was verbroedering tot stand brengen tussen de zeilboten en de motorboten. 
Het tweede was het realiseren van het clubhuis en het derde was het verwijderen van de middelste 
havendam. 
Het realiseren van het clubhuis heeft heel veel hoofdbrekens gekost en dan bedoel ik vooral de 
beslissing of er nu wel of niet een clubhuis moest komen. 
Die vergadering, waarin besloten moest worden wel of geen clubhuis te bouwen was een zeer 
hectische vergadering. Bij de bouw van het clubhuis ben ik nagenoeg niet betrokken geweest. Er 
waren mensen die daar veel meer verstand van hadden dan ik, zoals een Ernst Filius en een Huub 
Lacor en de andere leden van de bouwcommissie.   
Maar het traject voordat we de toestemming kregen van de leden om het clubhuis te gaan bouwen, 
daar ben ik wel heel intensief mee bezig geweest. Het was een zeer bewogen en rumoerige 
vergadering.  
Er volgde een stemming. Er was één stem meer voor de bouw.  
 

En dan uiteindelijk werd de midden Havendam weggehaald. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik 
het na 25 jaar, mijn 3 doelen/werkpunten bereikt had, tijd vond om te stoppen. 
 

Is er een leuke anekdote die je met ons wilt delen? 

Dan kom ik weer terug op het realiseren van het clubhuis. Onze voorzitter destijds was Willem van 
Veen. Hij was advocaat dus hij kon goed juridisch aangeven hoe we de financiën die we op de plank 
hadden liggen konden gebruiken voor de bouw.  
Dus met een goede en juridische onderbouwing zijn we die vergadering ingegaan. Zoals eerder 
gezegd was er ook nogal wat weerstand tegen de komst van het clubhuis en is de beslissing met 
verschil van één stem positief uitgevallen. Maar de gemoederen liepen tijdens deze vergadering en 
stemming zo hoog op dat er zelfs mensen wegliepen. 
Uiteindelijk heeft een aantal mensen, dat boos de vergadering verliet en zo faliekant tegen was, zich 
enorm ingezet om van het inmiddels gerealiseerde clubhuis een succes te maken. 
Ik vond dat toen zo mooi. Dat men zich dus neer kon leggen bij de stemming om dan uiteindelijk, 
terwijl ze er zo op tegen waren, toch zo hun schouders er onder konden zetten.  
 

Is er ook iets geweest waarvan je slapeloze nachten hebt gehad? 

Uiteindelijk, een x-aantal jaren later, was er in het bestuur op een gegeven moment onderling zoveel 
verschil van inzicht en dat gaf een hoop problemen en rumoer. Uiteindelijk is het bestuur toen 
gevallen. Daarvan heb ik echt buikpijn en slapeloze nachten gehad. Dat is natuurlijk ook wel weer 
goed gekomen maar deze periode heb ik niet echt als leuk kunnen ervaren. 
Als je het over pieken en dalen hebt dan was die periode echt wel een dal! 
 

Terugkijkend naar jouw drie doelen/werkpunten? 

Er staat een leuk clubhuis. En vanwege de leeftijd van het clubhuis moet er inmiddels ook wel wat 
onderhoud aan gebeuren. Maar… er is een clubhuis! 
De verbroedering tussen de zeil- en de motorboten is ook gelukt. Dat zie je terug in de deelnames bij 
de evenementen. De verhouding zeil- en motorboten bij evenementen is zo’n beetje 50/50 en de 
sfeer is goed en gezellig. 
De middelste havendam is weg,  we hebben nu één grote jachthaven die mooi gerenoveerd is. 
 

 

 

 

 

 



Welke taken vond je minder leuk?  

Dat zat ook wel in mijn drie doelen/werkpunten. Die drie doelen/werkpunten hadden dus een 
pluszijde en een minzijde. 
Want je moest soms drastische maatregelen nemen om de pluszijde te kunnen behalen? 

Precies. En dat is niet altijd even fijn. Dat kan ik je ook echt op een briefje geven. 
En ik hoop ook niet dat de huidige voorzitter en het bestuur dat gaan meemaken. Maar je kunt het 
gewoon nooit voor iedereen 100% goed doen. 
En natuurlijk, ik ben geen geschoold voorzitter. En ik ben nogal recht voor zijn raap en dat kwam soms 
ook wel eens hard aan bij leden. De andere kant daarvan is dat ik altijd wel heel erg duidelijk was. 
En soms moesten er ook wel eens impopulaire maatregelen genomen worden. Dat is dan niet anders. 
 

Je hebt al die jaren het werk als bestuurder en commissielid gedaan als vrijwilliger. Kan jij wat 
zeggen over hoe belangrijk vrijwilligers zijn een voor vereniging als de onze?  

Onze vereniging is afhankelijk van de vrijwilligers! Dat is nu ook heel duidelijk te zien in de bezetting 
van het clubhuis. Als er geen vrijwilligers zijn om een bardienst te draaien is het clubhuis gesloten. En 
het clubhuis is nu wel erg weinig open. Dat betekent dus dat er te weinig vrijwilligers zijn. 
Dat is geen schande maar het is wel heel erg jammer.  
Het is jammer dat steeds meer mensen tegenwoordig te weinig of geen tijd hebben om bijvoorbeeld 
een paar bardiensten te draaien of in één van de commissies te gaan. 
Toen ik in het bestuur zat was ik er bijna elk weekend. 
Ik was ook aanspreekpunt en als er wat was. En ik liep op de haven, leden konden me aanspreken. 
En als er iets is, ja, dan moet je het kunnen sturen. Is het niet linksom danwel rechtsom. 
 

Is er iets dat je de nieuwe voorzitter en het huidige bestuur van de WVY mee wilt geven of mee kan 
geven?  

Zorg dat je zichtbaar bent voor je leden en dat geldt voor het hele bestuur.  
Probeer een luisterend oor te zijn en wees proactief met dat wat je van de leden hoort. 
Alle klachten destijds over het slechte sanitair nam ik mee naar de besprekingen met de BHC en de 
gemeente. Het resultaat was dat het gehele sanitair vernieuwd is. 
Zorg dat de klachten die je te horen krijgt worden opgelost. 
Kort samengevat. Wees zichtbaar, pro-actief en transparant? 

Precies dat! 

          

 

Emiel, namens alle leden van de WVY nogmaals heel hartelijk bedankt voor jouw inzet in het bestuur! 
We zijn blij dat je niet al je taken neerlegt en dat je je nog in blijft zetten voor de zeilcommissie, de 
Oesterrace en de bardiensten 


