
Interview met Leo 

1. Intro: voornaam, soort boot/schip, status jachthaven/WVY, met wie ben je? 

Ik ben Leo, en mijn boot is de Amazone. Ik zeil de Amazone samen met mijn vrouw Anita. Ik 
heb een vaste ligplaats op de K steiger. 

2. Welke taken doe je? 

Dat is heel verschillend dat ligt er maar net aan. Samen met mijn vrouw doen we alles om de 
beurt, het uitvaren, zeilen, terugvaren naar de steiger, het afmeren. Dat wisselen we steeds 
om de ene keer ben ik de kapitein en de andere keer is Anita dat.  

3. Hoe ben je in contact gekomen met watersport? 

Eigenlijk heel toevallig, wij waren op zoek naar een huis, hadden ons eigen huis al verkocht. 
En goed  kunnen verkopen. Toen hebben we de keuze gemaakt toen we aan het kijken waren 
o.a. in Sint Annaland naar een huis, van het lijkt mij wel leuk die jachthaven die daar is. Best 
wel leuk om een bootje te hebben. Zo is het begonnen. 

4. Wat zijn je sterke eigenschappen? 

Moeilijke vraag……denkt even na. Ik denk toch ook wel het zeilen en het durven over je 
grenzen te gaan. 

5. Waarom jachthaven Yerseke, waar denk je aan bij Yerseke? 

Een gezellig waterdorp. Ons kent ons. Wij wonen zelf in Krabbendijke, nu 2.5 jaar. We zijn 
heel veel in de haven en dat betekent dat we meer mensen kennen in Yerseke in de haven 
dan in Krabbendijke en dat is heel gezellig. 

6. Wat is je favoriete nautische term, spreekwoord of gezegde? En wat betekent het voor 
je? 

Daar zou ik zo niet op kunnen komen.  

7. Wat is de grootste les die je ooit van de zee (of op het water) hebt geleerd? 

Je moet altijd zorgen voor de veiligheid van het schip en jezelf en de bemanning, Het weer 
kan snel omslaan, er kan van alles gebeuren, een lijn kan breken. Veiligheid voor alles. 

8. Wat is je mooiste nautische moment wat je hebt meegemaakt? 

Als onervaren schipper hebben we de boot gekocht in Lelystad en via de Staande Mast Route 
via Amsterdam naar Yerseke gevaren. Heel fascinerend om te doen. ’s Nachts varen. 
Zonsopkomst op het Braassemermeer, dat zijn wel prachtige plaatjes. 

9. Wat is jouw tip aan startende watersporters of opvarenden?   

Toch veiligheid, al ben je in de haven aan het manoeuvreren, draag je reddingsvest. 
Handschoenen zijn ook essentieel, je hebt zo de blaren op je handen staan. 

10. Heb je weleens een blooper/blunder begaan? 



Niet echt een blunder….maar ik ben wel tegen een steiger aangevaren en dat is ook niet 
helemaal goed.       

11. Als alles mogelijk is, wat wil je nog meemaken  (droomschip of reis)? 

Als opstapper ben ik in Saint Vincent and the Granadines geweest. Heel fascinerend van 
eiland naar eiland varen met een hele ervaren kapitein. Heel fascinerend als beginnend 
zeiler. Op de Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer liggen nu nog genoeg uitdagingen 
om onze zeil ervaringen te verhogen.  


