‘Alleen kunnen we zo weinig doen; samen kunnen we zo veel doen’. Blijkt maar weer
eens uit het gesprek met Danielle en Frans.

Op een warme zwoele avond begin augustus is er een gezellig gesprek in de kuip bij vaste
liggers Frans & Danielle van de Aquadel. De Aquadel is een prachtig, Contest 45, zeiljacht
waar zij inmiddels 6 seizoenen mee varen. Inmiddels is dit hun 3° schip waaraan consequent
de naam Aquadel wordt gegeven. Een verbastering van Danielle die op jonge leeftijd haar
naam zo uitsprak en waaraan Aqua is toegevoegd.

Van kinds af aan heeft zij met haar ouders gezeild waardoor de passie al vroeg is geworteld.
Zo heeft Danielle Frans geénthousiasmeerd om mee te gaan zeilen wat startte met het huren
van een zeilboot. Nadat mobiel werken aan boord op de laptop mogelijk was, zelfs in het
weekend, is het plan geboren een eigen boot aan te schaffen. Vele jaren hebben ze met
plezier rond gevaren op het Haringvliet en de Grevelingen.

Inmiddels hebben ze een fraaie verdeling van taken aan boord. Danielle is de zeiler en houdt
er goed rekening mee dat het niet ‘te’ wordt. Dat heeft ze bij haar ouders gezien, tot het
uiterste gaan is niet altijd leuk en comfortabel voor de ander en/of partner. Het moet niet te
heftig worden. Frans is de remmende factor aan boord en vindt het zeilen al snel schuin
genoeg. Niet het standaard rollenpatroon. Wel is hij gedreven in het manoeuvreren,
navigeren en is tevens hoofd catering© @). Zo plannen zij samen een reis en weet Frans
een juiste inschatting te maken of het haalbaar is qua tijd. Danielle weet het nut van tijdig
een rif in het zeil zetten terwijl Frans nog denkt: ‘is dat al nodig?’ Tot hij even later een
wolkenpartij voorbij ziet komen waar je ‘U’ tegen zegt. @) Deze rolverdeling aan boord is
vanzelf ontstaan.

Door een bootbezichtiging in Yerseke zijn ze enthousiast geworden over de locatie en haven
van Yerseke. Lange tijd hebben zij voor een ligplaats op de wachtlijst gestaan tot daar ineens
het verlossende belletje was van de havenmeester. Ze genieten volop van de ambiance van
het clubhuis, de vereniging WVY alhoewel ze niet meedoen aan races of tochten, de goede
sanitaire voorzieningen en dat het haventerrein afgesloten is geeft een veilig gevoel. De
reistijd van en naar huis is ook een groot plus punt. Het naar buiten varen en direct het zeil
kunnen hijsen is praktisch en dat is in veel havens wel even anders.

Hun favoriete nautische term is 3 keer is scheepsrecht. Niet zomaar opgeven, probeer het
3 keer. Grootste les is wees onderdanig aan het weer en de natuur, onderschat het niet en
anticipeer er tijdig op. ‘Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen.’

Tip voor startende zeilers: misschien ben je onzeker in het begin, als anderen zeggen dat het
wel kan of mogelijk is. Laat je daar niet door leiden maar weet je eigen grenzen. Zoek ze op
maar ga er niet overheen. Veilig terugkomen is het belangrijkste. Ook de Aquadel heeft
ervaring met bloopers: aan de sluismuur hangen is niet fijn. ‘De concentratie was even weg
omdat ik stond te praten’. Gelukkig is het goed afgelopen, slechts het leioog was
uitgetrokken.

Als toekomstwens hebben zij samen bedacht dat als de pensionering zich aandient ze meer
tijd nemen om in havens en leuke plaatsen te verblijven. Van april tot september op reis zijn.
Misschien rond Engeland, Denemarken of Normandié. Nu proppen ze alles in drie

vakantieweken en dat is dan niet meer nodig. De zee is een middel om het doel te bereiken.

Namens de redactie hartelijk dank voor jullie openhartigheid en het gezellige gesprek.






